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Helaas moet ik gaan.

Kijk naar me uit in de regenbogen, hoog in de lucht.

Als de zon weer opkomt en de hele wereld nieuw is.
Kijk naar me uit en hou van me,

zoals ik altijd van jullie heb gehouden.

Vaarwel en geniet van het leven,

wat ik samen met jullie heb gedaan.

Hou van jullie,

Rob

Intens verdrietig, maar ook dankbaar dat
een verder lijden hem bespaard is gebleven,
is mijn lieve echtgenoot en onze trotse vader

na een kortdurend ziektebed rustig ingeslapen

Kob Jonéenf

Amsterdam, Bovenkarspel,
5juni 1946 10 november 2025
Joke
Linda
Mandy

Het Bunder 3
1611 JB Bovenkarspel

Rob is overgebracht naar Crematorium en
Uitvaartcentrum Hoorn, Berkhouterweg 26,
alwaar geen bezoek.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid
van Rob te nemen op maandag 17 november
om 13.00 uur.

Aansluitend ontmoeten wij u daar graag.

Rob houdt van kleurrijke bloemen.



